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Het lijkt of de parasja met het verhaal van de zonde van het gouden kalf en de haftara 
niets meer met het net achter ons liggend poeriem te maken hebben. Maar dat is niet zo. 

In de haftara horen wij het verhaal van de profeet Elijahoe die vlucht voor koning Achaw 
en Koningin Izèwel. Zij willen immers alle profeten doden en alleen de afgod Baál in Israël 
laten voortbestaan.  

Elijahoe krijgt de opdracht van G'd om het volk de kans te geven om tot inkeer te komen. 
Hij nodigt iedereen uit op de berg Carmel en aldaar brengen zowel de profeten van de 
Ba'al als Elijahoe een offer. G'd stuurt een verterend vuur voor het offer en laat het offer 
van de Ba'al ongemoeid.  

Elijahoe dawwent tot Hasjem voor het offer en zegt: 'Annéni Hasjem Annéni', 'antwoord mij 
Hasjem, antwoord mij'. Twee keer annèni, waarom?  

De verklaarders leggen dit als volgt uit: éénmaal annéni Hasjem, verhoor mijn gebed en 
accepteer het offer, één keer annéni dat de mensen niet zullen zeggen dat het een truc is 
en dat het wonder niet door U gebeurd is.  

Elijahoe was niet alleen bang dat Hasjeem het offer zou weigeren maar hij was ook bang 
dat de mensen het bewijs dat zij voor hun ogen zagen gebeuren niet zouden accepteren.  

En die angst hadden Esther en Mordechai ook. De samenloop van omstandigheden die 
hen overkwam kon ook weggeredeneerd worden, Esther en Mordechai wisten beter en 
hebben ons geleerd Poeriem te vieren.  

Elijahoe wilde zijn moment aan ons meegeven voor alle generaties. Aan ons om het besef 
dat dit soort wonderen gebeuren ook in daden om te zetten. 


